
Onderzoek Uzelf voor het Pascha 
Groeten, vrienden en broeders, dit is Dr. Bob Theil van de Voortgaande Kerk van God. 
Onderzoekt u zichzelf werkelijk voor het Pascha? Weet u dat u dat zou moeten doen? Het Pascha 
is een jaarlijkse gedachtenis aan de dood van Jezus Christus, die de Verlosser van de wereld is. 
Voordat we de symbolen van zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed nemen, moeten we 
onszelf onderzoeken. Het is een jaarlijks evenement en valt op de veertiende dag na 
zonsondergang in de eerste maand van de heilige kalender. Een maand die bekend staat als Abib 
of Nisan, die de meeste jaren in de maand april valt. Soms kan het ook maart zijn. 

Hoe dan ook, we moeten onszelf onderzoeken. Als u uw Bijbel bij de hand heeft, wilt u wellicht 
meelezen. Ik begin met Eerste Korintiërs hoofdstuk 11, want waar komt het idee vandaan dat u 
zichzelf moet onderzoeken voor het Pascha? Het komt uit de Bijbel. 

Beginnend bij vers 23, Eerste Korintiërs hoofdstuk 11, schreef Paulus: "Want ik heb van de Heer 
ontvangen hetgeen ik u ook heb overgeleverd." Dus hij leerde dit van Jezus. Hij zegt: "De Heer 
Jezus nam in de nacht waarin Hij werd overgeleverd brood; en na gedankt te hebben, brak Hij 
het en zei: Neemt, eet; dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dit tot Mijn 
gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, nadat het avondmaal afgelopen was, en zei: 
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo dikwijls als u die drinkt, tot 
Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de 
dood van de Heer, totdat Hij komt." 

Hoe vaak werd dit gedaan? Het werd eenmaal per jaar gedaan. Vers 27: "Wie dan op onwaardige 
wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en 
bloed van de Heer. Maar laat ieder zichzelf beproeven en eet dan van het brood en drink dan uit 
de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, eet en drinkt een oordeel over 
zichzelf, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen 
zwak en ziek, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet 
geoordeeld worden." 

Dus ons wordt verteld dat we onszelf moeten onderzoeken, en waarvoor we dat niet doen zullen 
we geoordeeld worden. "Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer 
terechtgewezen, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden." 

Hoe dan ook, we moeten onszelf voor het Pascha onderzoeken. We moeten niet zijn zoals de 
wereld. In Eerste Johannes hoofdstuk 2, beginnend bij vers 17, schreef de apostel Johannes: 
"Hebt de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de 
liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de 
begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 
En de wereld gaat voorbij en haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid." 

Zolang we in deze door Satan beïnvloede samenleving leven, zullen er beproevingen en 
verleidingen zijn om Gods wet te overtreden. Als u in Eerste Johannes bent, ga naar hoofdstuk 2, 
naar het eerste vers van dat hoofdstuk, want Johannes schreef iets over echte christenen en wat 



zij doen. "Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand 
gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En 
Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de 
hele wereld. En hieraan weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht 
nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is 
de waarheid niet. Maar wie Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God 
volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet 
ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft." 

Als u er niet naar streeft de Tien Geboden te onderhouden, bent u geen echte christen. Voor meer 
informatie hierover hebben wij een gratis boekje in het Engels op onze website www.ccog.org. 

Dit betekent niet dat we nooit zondigen. Als u nog steeds in Eerste Johannes bent, ga terug naar 
hoofdstuk 1. Ik wil de verzen 8 en 10 lezen. "Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Vers 10: Als wij zeggen dat wij niet 
gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons." 

Wanneer we door allerlei begeerten verleid worden om te bedriegen, te liegen in zaken, op te 
scheppen, te roddelen, overspel te plegen, of wat dan ook, mogen we niet zondigen. Als we dat 
doen, kan er vergeven worden. Nu, als christenen, en ja degenen die werkelijk geroepen en 
verlost zijn, zullen af en toe struikelen in zonde. Zolang we berouwvol zijn en ernaar streven de 
zonde te overwinnen, aanvaardt God ons, past Hij het offer van Jezus toe en blijft God ons 
leiden. We leven nu onder Zijn genade. Niemand is het offer van Christus waardig, maar het 
Pascha niet nemen is Christus verloochenen. 

Het Pascha op waardige wijze nemen betekent dat we ons moeten bekeren van onze kwade 
verlangens en wegen, moeten leren de zonde te haten waarvoor Jezus moest lijden en sterven, en 
moeten werken aan het stellen van onze wil zodat we geen compromis sluiten met Gods wet. 

Laten we naar Matteüs hoofdstuk 5 gaan en enkele dingen lezen die Jezus zei, beginnend bij vers 
43. "U hebt gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik 
zeg u: Hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet goed aan hen die u haten, en bidt 
voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de 
hemelen is. Want Hij laat Zijn zon opgaan over slechten en goeden, en laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, welke beloning 
hebt u dan? Doen de tollenaars dat ook niet? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer 
dan anderen? Doen de tollenaars dat ook niet? Weest dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader 
volmaakt is." 

We moeten verder gaan dan de culturele beleefdheid van welke samenleving we ook in zijn. Wij 
kunnen onszelf niet volmaakt maken. U hoeft er niet heen te gaan, maar Psalm 18:32 zegt: "Het 
is God die mij omgordt met kracht en mijn weg volmaakt maakt." 

Het Pascha houden en begrijpen wat het uitbeeldt, evenals ernaar streven alle andere wetten van 
God te onderhouden, is van vitaal belang om het soort volmaaktheid te verkrijgen waarover 
Jezus spreekt. Laten we naar iets gaan dat de apostel Paulus schreef. Dit is Eerste Korintiërs 



hoofdstuk 5 en we beginnen bij vers 6. "Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een beetje 
zuurdesem het hele deeg doorzuurt?" We onderzoeken onszelf voor het Pascha. Direct na het 
Pascha, de avond na het Pascha, begint de Dagen der Ongezuurde Broden. Deze zijn aan elkaar 
verbonden. 

Vers 7: "Ruimt dan de oude zuurdesem op, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers 
ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dan feest vieren, niet 
met de oude zuurdesem, ook niet met de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met de 
ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid." 

We hebben een boekje genaamd "Moet u Gods heilige dagen of demonische feestdagen 
houden?" Veel mensen begrijpen Gods heilige dagen niet. Ze weten niet wanneer ze zijn. Ze 
weten niet wat ze zijn. Ze weten niet waarom ze er zijn. Dit bijzondere boek behandelt dat alles, 
inclusief een kalender die u vertelt op welke dagen ze in de Romeinse kalender vallen, omdat dat 
de kalender is die de meeste mensen tegenwoordig gebruiken. U kunt dit boekje, in het Engels, 
vinden op onze website. 

We moeten de oude zuurdesem verwijderen. Zuurdesem is een symbool van zonde en 
huichelarij, en we moeten het verwijderen. Fysiek verwijderen we daadwerkelijk zuurdesem uit 
onze huizen voor het begin van de eerste dag der ongezuurde broden. 

Loop niet rond met de gedachte dat u zo geestelijk bent dat u geen problemen hebt om te 
overwinnen. Denk niet dat u zo geestelijk bent dat u niet door het proces van het fysiek 
verwijderen van zuurdesem uit uw huizen en voertuigen elk jaar hoeft te gaan. Er zijn lessen die 
we moeten leren. 

In Tweede Korintiërs hoofdstuk 13, vers 5, waarom gaat u daar niet heen? Het is slechts één 
vers, maar ik denk dat u er heen zou moeten gaan. De apostel Paulus schreef: "Onderzoekt uzelf 
of u in het geloof bent, beproeft uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Tenzij 
u op enigerlei wijze de toets niet doorstaat." Dus voor het Pascha is de tijd voor ons om onszelf 
te onderzoeken, zoals Paulus elders schreef. 

Laten we naar het boek Matteüs gaan. Nu wordt niet iedereen geroepen, en mensen raken soms 
in de war hierover. Matteüs hoofdstuk 13, ik wil beginnen bij vers 10. "En de discipelen kwamen 
naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde 
en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te 
kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij 
zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. 
Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen en 
ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: 

Met het gehoor zult u horen en zult het beslist niet begrijpen, En ziende zult u zien en zult het 
beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, En zij hebben met de oren 
slecht gehoord, En hun ogen hebben zij gesloten, Opdat zij niet op enig moment met de ogen 
zouden zien En met de oren horen en met het hart begrijpen, En zij zich zouden bekeren en Ik 
hen zou genezen." 



De hele wereld wordt nu niet geroepen. We hebben een boekje genaamd "Roept God u?" voor 
het geval u zich afvraagt of u een van de geroepenen bent. Alleen de uitverkorenen worden 
momenteel geroepen, en meer informatie daarover staat in het boek. We hebben andere 
informatie over wanneer anderen geroepen zullen worden. Een deel daarvan wordt behandeld in 
het eerder genoemde boek genaamd "Moet u Gods heilige dagen of demonische feestdagen 
houden?" 

Gods heilige dagen draaien om het oogstseizoen in het gebied van Palestina. De lenteoogst, die 
de uitverkorenen vertegenwoordigt, toont dat nu slechts enkelen worden geroepen. De rest zal 
hun kans krijgen nadat Jezus terugkeert, wat de herfstoogst uitbeeldt. De ontnuchterende 
waarheid is dat we geroepen zijn om een speciale roeping te hebben in deze tijd, om ons voor de 
wereld te kwalificeren zodat we door God en Christus gebruikt kunnen worden om kennis en 
redding naar de rest van de mensheid te brengen. 

Dit is een van de redenen waarom God bezorgd is over ons als we het Pascha naderen. Het is een 
belangrijk onderdeel van Zijn plan, en Hij is bezorgd over onze houding. Hij wil weten dat we 
volledig aan Hem overgegeven zijn. 

Als dit niet uw eerste Pascha is, heeft u iets overwonnen sinds het laatste? Heeft u het heel hard 
geprobeerd? U vraagt zich wellicht af wat het betekent het lichaam van de Heer te 
onderscheiden, of hoe u op onwaardige wijze kunt eten en drinken? En hoe eten of drinken we 
veroordeling over onszelf? Bedenk dat God wil dat we elk jaar met Pascha een zeer basisch, 
elementair perspectief isoleren. Hij wil dat we ons concentreren op een elementair concept 
terwijl we zijn heilsplan voor de mensheid opnieuw beginnen te beleven. Dat elementaire 
concept is Zijn liefdevolle redding. Waar het plan allemaal over gaat; of het nu betrekking heeft 
op ons of op de rest van de wereld. 

Daarom, broeders, is het Pascha een tijd voor ons om de elementaire beginselen van onze eigen 
redding en onze eigen relatie met God en Zijn werk te doorgronden. Het is tijd om onszelf te 
onderzoeken. Tijd om naar uzelf te kijken. We kunnen zo opgaan in ons werk en onze dagelijkse 
dingen en de afleidingen van het leven dat we vergeten dat we onszelf in het reine moeten 
brengen met God. 

Voor het Pascha is zeker niet de tijd om je te concentreren op de zonden van anderen. Denk niet: 
"Oh, ik hoef mijzelf niet echt te onderzoeken; ik sta boven dit alles." Nee. U wordt verondersteld 
u op uzelf te concentreren. Daar gaat de voorbereiding op het Pascha over. Hierom kan het zijn 
dat sommige mensen meer beproevingen en moeilijkheden ervaren voor het Pascha, omdat Satan 
niet wil dat u zichzelf onderzoekt. Hij wil niet dat u dichter bij God komt. De Bijbel zegt nader 
tot God en Hij zal tot u naderen; weerstaat de duivel en hij zal van u vluchten. Satan wil niet van 
u vluchten; hij wil naar u toe komen. Hoe dichter u bij God bent, hoe minder hij dat kan doen. 

Het christelijke leven moet niet statisch zijn. In Eerste Johannes 5:5 staat, u hoeft er niet heen te 
gaan: "Wie is het die de wereld overwint? Toch alleen wie gelooft dat Jezus de Zoon van God 
is." Om te overwinnen is inspanning nodig. Laten we naar Openbaring hoofdstuk 2 gaan. Ik zal 
daar een aantal verzen lezen, beginnend bij vers 7. "Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest 



tegen de gemeenten zegt. Aan hem die overwint, zal Ik geven te eten van de boom des levens, 
die midden in het paradijs van God staat." Laten we nu naar vers 11 gaan. 

"Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt." Dit wordt veel gezegd in 
Openbaring 2 en 3. "Wie overwint, zal door de tweede dood geen schade lijden." Als u niet de 
tweede dood wilt sterven, wordt u verondersteld te overwinnen. Laten we naar vers 17 gaan: 
"Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt." Veel mensen die zichzelf 
christenen noemen, willen niet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Ze geloven niet in 
kerkperioden. Ze willen hier niet naar kijken omdat het op hen van toepassing kan zijn. Ze zijn 
misschien Laodicees. Ze moeten misschien veranderen. Zelfs als u niet Laodicees bent, moet u 
veranderen. Niemand van ons is volmaakt in dit leven. We moeten ernaar streven volmaakt te 
worden. 

Verder: "Aan hem die overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven. En Ik zal hem 
een witte steen geven, en op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die 
hem ontvangt." Laten we nu naar de verzen 26 en 27 gaan. "En wie overwint en wie Mijn 
werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal 
hen hoeden met een ijzeren staf; als aardewerk worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik die van Mijn 
Vader heb ontvangen; en Ik zal hem de morgenster geven." 

Openbaring 3:5: "Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist 
niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor 
Zijn engelen." 

Openbaring 3:12: "Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en 
hij zal die niet meer verlaten. En Ik zal de naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van 
de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan. 
En Ik zal Mijn nieuwe naam op hem schrijven." 

En vers 21 van Openbaring 3: "Aan wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, 
zoals ook Ik overwonnen heb en met Mijn Vader op Zijn troon ben gaan zitten." U moet uzelf 
onderzoeken om te kunnen overwinnen. Kortom, u moet Satan, zijn maatschappij en uw eigen 
begeerten overwinnen. 

Laten we nu naar Openbaring 21, verzen 7 en 8 gaan. U ziet een andere beloning daarvoor. "Wie 
overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 
Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de 
tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel 
brandt. Dit is de tweede dood." De ongelovigen zijn degenen die niet op de juiste wijze naar 
geloof zullen handelen. 

De Bijbel leert dat Satan de god van dit tijdperk is in Tweede Korintiërs 4:4, en dat hij de hele 
wereld misleidt in Openbaring 12:9. Als christenen moeten we van de waarheid houden en niet 
bezwijken voor Satans misleiding. 



We gaan naar Johannes hoofdstuk 17 beginnend bij vers 16, dus u wilt wellicht daarheen gaan. 
Ik zal een paar verzen lezen. 

Johannes 17, beginnend bij vers 16: "Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 
Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden 
hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij 
geheiligd mogen zijn door de waarheid." 

Houdt u werkelijk van de waarheid? Zo ja, doet u dan wat Jezus zei in Matteüs 6:33, namelijk 
eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoeken? Zoekt u werkelijk het Koninkrijk 
van God? Voor degenen die niet zeker weten wat dat is, hebben wij een boekje genaamd "Het 
Evangelie van het Koninkrijk van God". Dit boekje is in ongeveer 100 talen. Als u naar de 
website www.ccog.org gaat, scrolt u omlaag en aan de linkerkant ziet u een lijst met talen. Als u 
op de taal klikt die u wilt lezen, verschijnt het boek en alle andere literatuur die we in die taal 
hebben. 

Laten we naar Romeinen 8:20 gaan. "Want het schepsel is aan de zinloosheid onderworpen, niet 
vrijwillig, maar door hem die het onderworpen heeft, in de hoop dat ook het schepsel zelf bevrijd 
zal worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van 
de kinderen van God." Ik geef de voorkeur aan de Statenvertaling van dit schriftgedeelte: "Want 
het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het onderworpen 
heeft; op hoop. Omdat ook het schepsel zelf zal bevrijd worden van de dienstbaarheid der 
verderfelijkheid tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse 
schepsel te zamen zucht en te zamen in barensnood is tot nu toe. 

En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven 
zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes 
lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop; 
want wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, zo 
verwachten wij het met lijdzaamheid." Dus we moeten geduldig zijn en erop wachten. 

"En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden te hulp; want wij weten niet wat wij bidden 
zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen." We 
moeten erkennen dat we uit vlees zijn gemaakt en onderworpen zijn aan ijdelheid of zinloosheid. 

Satan bezweek voor zijn ijdelheid, en hij was zelfs niet van vlees gemaakt. Hij bedroog zichzelf. 
We mogen niet bezwijken voor onze eigen ijdelheid en de neiging tot zelfbedrog. De tijd nemen 
om onszelf te onderzoeken helpt ons. God wil dat we beter zijn. En voor de verandering hebben 
we hoop. De apostel Paulus zei in Filippenzen 4:13: "Ik vermag alle dingen door Christus Die 
mij kracht geeft." 

Het was niet alleen de apostel Paulus, het omvat u ook, zoals Jezus zei in Markus 10:27. "Bij 
mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk." Hoe meer 
we onszelf onderzoeken en ons aan God onderwerpen, hoe meer we naar volmaaktheid zullen 
bewegen en het soort karakter zullen ontwikkelen dat God wil dat we hebben. U denkt misschien 



maar ik heb het geprobeerd en ik blijf falen. Ik heb dit gewoon niet overwonnen. U moet blijven 
proberen. 

Filippenzen 1:6, de apostel Paulus was geïnspireerd om te schrijven: "Hij die in u een goed werk 
begonnen is, zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus." Het zegt niet dat het allemaal 
gedaan is net na uw doop, of een paar jaar daarna, of decennia daarna. Het zal worden voltooid 
tot op de dag van Jezus Christus, dus u zult er de hele tijd aan werken. Sommige dingen zult u 
beter overwinnen dan andere, maar we moeten ons deel doen. We moeten volharden en 
overwinnen. 

Laten we naar Eerste Johannes hoofdstuk 3, beginnend bij vers 1 gaan. "Zie, hoe groot is de 
liefde die de Vader ons gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God worden genoemd. 
Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van 
God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard 
zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze 
hoop op Hem heeft, reinigt zichzelf, zoals Hij rein is." We moeten onszelf reinigen, wat deel 
uitmaakt van het onderzoek. We zijn geroepen om kinderen van God te zijn om rein te zijn. 

Nu wil ik naar het boek Jakobus, hoofdstuk 1. Ik wil voldoende tijd doorbrengen in Jakobus, dus 
ik stel voor dat u daarheen gaat. Beginnend bij vers 21: 

"Leg daarom alle vuilheid en alle overgebleven slechtheid af en ontvang met zachtmoedigheid 
het ingeplante woord, dat uw zielen kan behouden." Jakobus zegt dus tegen christenen, mensen 
die christenen verondersteld worden te zijn, om alle vuilheid en kwaadaardigheid opzij te zetten. 
"En weest daders van het woord en niet alleen hoorders, want dan bedriegt u uzichzelf. Want als 
iemand een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die zijn gezicht van 
nature in een spiegel bekijkt; want hij heeft zichzelf bekeken en is weggegaan, en heeft meteen 
vergeten hoe hij eruitzag." Hij zag dus de problemen die hij had niet, of gaf er niets om. "Maar 
wie zich verdiept in de volmaakte wet van de vrijheid en daarin blijft, die zal, omdat hij niet een 
vergeetachtig hoorder is geworden maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als 
iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn eigen hart 
bedriegt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is 
dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de 
wereld." We proberen weduwen en wezen te helpen. We worden daarvoor bekritiseerd door 
verschillende mensen, wat bizar is. 

Verder naar hoofdstuk 2, vers 1: "Mijn broeders, heb niet het geloof in onze Heer Jezus Christus, 
de Heer van de heerlijkheid, met aanzien des persoons. Want als er in uw bijeenkomst een man 
binnenkomt met een gouden ring aan zijn vinger, in prachtige kleding, en er komt ook een arme 
man in mindere kleding, en u let op hem die de prachtige kleding draagt en zegt: Gaat u hier op 
een goede plaats zitten; en u zegt tegen de arme: Gaat u daar staan, of: Ga hier zitten bij mijn 
voetbank." 

We zien dit soms in de houdingen van mensen tegenover verschillende heidense volken, met 
name Afrikanen en anderen. En trouwens, ik ben overwegend heiden, maar ik ben in ieder geval 
niet Afrikaans, voor zover ik kan bepalen. We mogen geen aanzien des persoons tonen. 



Vervolgens staat er: "Mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen van deze wereld 
uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk dat Hij beloofd heeft 
aan hen die Hem liefhebben?" Heeft God dat niet gedaan? Heeft Hij wel. Eer dus de arme niet 
aan en de rijke niet. In vers 8: "Als u echter de koninklijke wet vervult in overeenstemming met 
de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet u er goed aan; maar als u de persoon 
aanziet, begaat u zonde en wordt u door de wet veroordeeld als overtreders. 

Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan 
alle geboden. Want Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult 
niet doden. Als u dan geen overspel pleegt, maar wel doodt, bent u een overtreder van de wet 
geworden. Spreekt en handelt dan als mensen die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen 
worden. Want het oordeel zal zonder barmhartigheid zijn over hem die geen barmhartigheid 
bewezen heeft. De barmhartigheid triomfeert over het oordeel." 

Er zijn veel mensen die naar onze website gaan, onze dingen lezen en er niets mee doen. 
Sommige mensen kijken naar onze video's; ze denken dat ze genoeg doen. Ze proberen het niet 
op Gods manier te doen. 

"Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen 
werken? Kan dat geloof hem behouden?" Als een broeder of zuster geen kleding en het dagelijks 
voedsel heeft, en iemand van u zegt tegen hen: Ga heen in vrede, warm u en word verzadigd, en 
u geeft hun niet wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als 
het geen werken heeft, op zichzelf dood." Dit is opnieuw een van de redenen waarom we 
weduwen, wezen en armen ondersteunen. 

Vers 18: "Maar iemand zal zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Toon mij uw geloof zonder 
uw werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. U gelooft dat God één is. Dat doet u 
goed. De demonen geloven het ook, en zij sidderen. Wilt u echter weten, o nietig mens, dat het 
geloof zonder de werken dood is? Is onze vader Abraham niet uit de werken gerechtvaardigd, 
toen hij zijn zoon Izak op het altaar offerde? U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken 
en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. En de Schrift is vervuld die zegt: En 
Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van 
God genoemd. U ziet dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof." 

Dit is een van de redenen waarom Maarten Luther dit bijzondere boek van de Bijbel niet leuk 
vond. Het ging in tegen sommige dingen die hij leerde. "Evenzo werd ook Rachab, de hoer, niet 
uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden ontving en langs een andere weg liet gaan? Want 
zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood." 

Bedrieg uzelf dus niet. Beoefen barmhartigheid, houd Gods koninklijke wet, en onthoud dat 
geloof zonder werken dood is. Dit is een goed moment van het jaar terwijl u zichzelf onderzoekt 
om te erkennen dat wij allemaal, inclusief u, inclusief mij, een soort natuur hebben die 
onderworpen is aan ijdelheid. De meeste mensen denken niet dat ijdelheid een gevaar is, of 
zelfbedrog. Ik noemde eerder dat Lucifer viel door ijdelheid en zelfbedrog. U kunt daar over 
lezen in Ezechiël 28:12, 13 en 17. 



De mensheid, zelfs de meesten die beweren christenen te zijn, weet niet dat deze wereld nog niet 
Gods wereld is. God staat Satan toe deze wereld voor een tijd te regeren. Hij staat Satan toe 
mensen te verleiden door hun eigen begeerten. Laten we naar Tweede Korintiërs hoofdstuk 4 
gaan. Satan is momenteel de heerser van deze wereld, en hij verblindt mensen voor de waarheid 
die u het voorrecht hebt gekregen te begrijpen. 

Beginnend bij vers 3: "Maar ook als ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die 
verloren gaan, van wie de god van deze eeuw de gedachten verblind heeft, namelijk van de 
ongelovigen, opdat de verlichting door het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het 
beeld van God is, hen niet zou bestralen." 

Dus laten we in ons onderzoek erkennen welke natuur we hebben en in welk tijdperk we leven. 
Maar, broeders, voor ons die de Uitverkorenen zijn, is er licht en begrip gekomen door de 
roeping van Gods Heilige Geest. Door Gods oneindige barmhartigheid BENT U geroepen als 
een van Zijn Uitverkorenen om uzelf en uw omgeving te zien ZO ALS ZE WERKELIJK ZIJN! 
U besefte dat u een zondaar bent en uzelf niet kunt redden. 

Laten we nu naar Romeinen hoofdstuk 6 gaan. Ik heb verschillende mensen gezien, inclusief 
mensen die eerder deel uitmaakten van verschillende groepen van de Kerk van God, bepaalde 
schriftplaatsen uit hun verband rukken en verkeerd begrijpen wat ze zeggen. Ze proberen u te 
vertellen dat u de Tien Geboden niet hoeft te onderhouden, en allerlei dingen zoals deze zijn niet 
van toepassing omdat u onder genade bent, maar in Romeinen 6:1 schreef de apostel Paulus: 

"Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade zou toenemen? 
Volstrekt niet! Immers, wij zijn voor de zonde gestorven; hoe zullen wij nog in de zonde leven? 
Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij 
zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is 
opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." 

Ja, zelfs na de doop zijn we niet volmaakt. We maken fouten. Omdat we in Romeinen 6 zijn, 
laten we naar Romeinen 7 gaan, beginnend bij vers 15. De apostel Paulus schreef: "Want wat ik 
doe, begrijp ik niet; want niet wat ik wil, doe ik." Paulus zegt dus dat ik niet zo goed ben als ik 
zou moeten zijn, of als ik wil zijn. "Maar wat ik haat, doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, stem 
ik ermee in dat de wet goed is." Dus als u een soort probleem hebt dat u blijft proberen te 
overwinnen en u blijft falen, beseft dan dat Paulus hetzelfde had. Blijf gewoon proberen. 

"Maar nu doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil 
zeggen in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede 
uitvoeren, dat is er niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, 
dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, doe ik dit niet meer zelf, maar de zonde die in mij 
woont. 

Ik vind dus deze wet: als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Immers, naar de 
innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God." Paulus verheugde zich in Gods wet, hij zei 
niet dat het was afgeschaft. "Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijd voert tegen de 



wet van mijn verstand en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. 
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?" 

Gaf hij het op? Nee! Het volgende vers zegt: "Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heer! Ik 
zelf dan dien met mijn verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde." 
Paulus zei dat hij fouten maakt, maar Paulus zei ook dat u zichzelf moet onderzoeken. Het is niet 
zo dat u denkt: "Oké, ik heb deze problemen, dus het is goed, ik zal er nooit overheen komen." 
Nee, hij zei, blijf eraan werken. Onderzoek uzelf. Paulus kon de diepte van de zonde zien 
waarmee hij te maken had. 

In Eerste Johannes 1:9 schreef Johannes: "Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." We 
hebben gezondigd, maar we zijn het niet met Hem oneens. We willen niet zondigen, maar we 
struikelen en maken fouten. We vergeten, of misschien waren we nalatig. Misschien hebben we 
niet zo vaak in gebed volhard als we hadden moeten. Misschien zijn we een tijdje een beetje 
gestuiterd. Maar als we die zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden 
te vergeven. 

Als we onszelf onderzoeken, zien we welke zonden we hebben, belijden we die aan God, en 
vragen we Hem ons te vergeven. Dat zal Hij doen. Sommige mensen hebben zich zorgen 
gemaakt dat ze zulke erge zonden hebben begaan dat God hen niet zal vergeven. Ik heb dit 
eerder ter sprake gebracht. Welke zonde zou erger zijn dan uitzoeken hoe je christenen kunt 
vermoorden en naar andere gemeenschappen gaan om christenen te doden, wanneer dat niet uw 
taak is? U denkt misschien aan andere zonden die erger zijn, maar ik zal deze gebruiken. De 
apostel Paulus deed dat. Toen hij Saulus was, hoefde hij niet naar buiten te gaan en het te doen; 
hij wilde het doen. Dus denkt u dat wat u heeft gedaan erger is? Ik denk van niet. Zolang u bereid 
bent uw zonden te belijden, is God getrouw en rechtvaardig en zal Hij ons onze zonden vergeven 
en ons reinigen. 

Laten we nu naar Eerste Petrus hoofdstuk 2, beginnend bij vers 1. "Legt dan af alle slechtheid, 
alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren kinderen naar 
de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, als u tenminste geproefd hebt 
dat de Heer goedertieren is." 

"En kom naar Hem toe als naar een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God 
uitverkoren en kostbaar." Mensen verwierpen Christus en mensen verwierpen al zijn profeten, 
Petrus zegt mensen verwierpen hem, maar verwerp hem niet. "Dan wordt u ook zelf, als levende 
stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen 
die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er ook in de Schrift: 

Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen, uitverkoren en kostbaar, En wie in Hem gelooft, zal beslist niet 
beschaamd worden." 

Schaamt u zich voor Jezus en deze gemeente? Heeft u "alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, 
afgunst en alle kwaadsprekerij" afgelegd? Beseft u dat u "levende stenen" bent die worden 
gebouwd als een geestelijk huis? Bent u een sterkere steen, geestelijk, dan vorig jaar? 



Laten we nu naar Tweede Petrus, hoofdstuk 3, beginnend bij vers 14 gaan. "Doe daarom uw best 
om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden, in vrede. En beschouw het geduld 
van onze Heer als uw behoudenis." En ja, u moet lijden, en we zullen iets verderop in deze 
boodschap ontdekken waarom. 

"Beschouw ook de geliefde broeder Paulus, die naar de wijsheid die hem gegeven is, aan u 
geschreven heeft; zoals in alle brieven, als hij daarin over deze dingen spreekt. Daarin zijn 
sommige dingen die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen 
verdraaien, zoals zij ook de andere Schriften verdraaien, tot hun eigen verderf." Ja, er zijn 
mensen die de geschriften van Paulus verdraaien en niet begrijpen dat christenen ernaar moeten 
streven de Tien Geboden te onderhouden. 

"Maar u, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wacht u er dan voor dat u niet meegesleurd 
wordt in de dwaling van wettelozen, waardoor u van uw eigen standvastigheid zou vallen." En 
met de afvalligheid, de apostasie die aan het einde van de twintigste eeuw de oude Worldwide 
Church of God trof, werden mensen daarvoor gewaarschuwd, maar ze vielen ervoor. Dus wat 
moeten we doen? Vers 18: "Maar groei op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker 
Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, nu en in de dag van de eeuwigheid." 

God laat ons Zijn heilige dagen houden, die ons helpen Zijn heilsplan uit te beelden. We willen 
er geen saaie houding tegenover hebben. Ik heb dit waarschijnlijk eerder gezegd, maar ik zal het 
opnieuw zeggen, ik herinner me jaren geleden voordat de apostasie de oude Worldwide Church 
of God trof, reed ik ergens naartoe om naar de diensten op de eerste of laatste dag der 
ongezuurde broden te gaan. Ik was er waarschijnlijk een beetje routinematig over, alsof we 
hetzelfde zullen horen en hetzelfde zullen doen, en we weten dit allemaal. Het duurde niet lang 
daarna of de apostasie kwam en mensen die eens geloofden dat ze Gods heilige dagen moesten 
houden en de Dagen der Ongezuurde Broden in acht moesten nemen, geloofden dat niet meer. 
Ze hebben blijkbaar aandacht besteed aan de boodschappen. Ik heb er wel aandacht aan besteed, 
maar zoals ik zei, was het een beetje routinematig. En vandaag was het waarschijnlijk enigszins 
routinematig. Ik heb dit eerste deel van deze aantekeningen in eerdere preken gebruikt. Maar 
vandaag kan ik ook over andere dingen spreken die ik in het verleden niet heb besproken. Dus ik 
denk niet dat u alles al eerder heeft gehoord. 

Niemand is werkelijk waardig voor het Pascha. We moeten onszelf onderzoeken omdat we 
allemaal tekortschieten, zegt de Bijbel. We moeten de juiste houding hebben. Of hebben we de 
verkeerde houding. Laten we naar Haggaï hoofdstuk 1 gaan. Het staat in het Oude Testament. Ik 
zal nogal wat verzen lezen, beginnend bij vers 2. 

Haggaï hoofdstuk 1, beginnend bij vers 2: "Zo zegt de HEERE van de legermachten: Dit volk 
zegt: De tijd is nog niet gekomen, de tijd dat het huis van de HEERE gebouwd moet worden." 
Nu denken sommige mensen dat de tijd voor het doen van het werk voorbij is. Het werd lang 
geleden gedaan. Sommige mensen denken dat hun leven prima is en dat ze niets meer hoeven te 
doen. Sommigen zeggen dat het geen tijd is om iets te doen, tenzij er een groot, luxueus gebouw 
is, zoals het auditorium van de oude Worldwide Church, maar merk op wat vers 3 zegt: "Maar 
het woord van de HEERE kwam door de dienst van de profeet Haggaï: Is het voor u tijd om in 
uw met balken betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis een puinhoop is? 5 Welnu, zo zegt 



de HEERE van de legermachten: Overdenkt uw wegen!" Onderzoek uzelf. Dit komt rechtstreeks 
uit het Oude Testament. 

6 "U hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; U eet, maar het is niet genoeg; U drinkt, 
maar wordt niet verzadigd; U kleedt u, maar niemand wordt warm; En wie loon verdient, 
Verdient loon voor een beurs met gaten." 

Nu denkt u misschien, wacht even, vooral als u in een van de rijkere landen bent. Ik heb genoeg 
materieel, dus God heeft mij gezegend. Dat is de houding die de Laodiceeërs hebben in het boek 
Openbaring hoofdstuk 3, verzen 14 tot 21. Haggaï sprak over materiële dingen die deze mensen 
overkwamen. Hetzelfde gebeurt vandaag geestelijk. 

Vers 7: "Zo zegt de HEERE van de legermachten: Overdenkt uw wegen! Ga de bergen op, haal 
hout en bouw het huis; dan zal Ik er welgevallen in hebben en verheerlijkt worden." Wat zegt het 
Nieuwe Testament over de tempel? Het heeft te maken met de gemeente. Christenen zijn de 
tempel van God. We moeten samenwerken; niet alleen voor onze eigen individuele redding, 
maar voor anderen. Onthoud dat we levende stenen moeten zijn die iets bouwen. Een gebouw 
heeft meer dan één steen. Als het maar één steen heeft, is het eigenlijk geen gebouw; het is 
gewoon een steen. Een onproductieve steen. U wordt verondersteld productief te zijn. Maak deel 
uit van het werk. 

De Heer zegt: "U hebt op veel gehoopt, maar zie, het is weinig geworden; en als u het 
thuisbrengt." De Laodiceeërs denken dat ze genoeg hebben. "Heb Ik het weggeblazen. Waarom? 
zegt de HEERE van de legermachten. Vanwege Mijn huis, dat een puinhoop is, terwijl ieder van 
u wegloopt naar zijn eigen huis." U heeft niet de juiste prioriteit om het Evangelie van het 
Koninkrijk van God als getuigenis aan de wereld te brengen. U heeft het verkeerde werk. 
"Daarom heeft de hemel boven u de dauw ingehouden, en de aarde heeft haar opbrengst 
ingehouden." Eigenlijk wat de Laodiceeërs overkomt is dat ze geen bescherming ontvangen van 
het uur van de beproeving dat over de hele wereld zal komen om de wereld te beproeven. Jezus 
beloofde dat soort bescherming aan de Filadelfiërs in Openbaring 3:10. Veel mensen denken niet 
dat de prioriteit van het doen van het werk alleen voor hen belangrijk is. 

Ik noemde Openbaring 3 en de Laodiceeërs. In vers 15 zegt God: "Ik ken uw werken, en weet 
dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet! Maar nu, omdat u lauw bent en niet 
koud en niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker 
geworden en heb niets nodig." Zoals: Ik ben de apostasie doorgekomen, ik ben nog steeds trouw, 
ik houd de sabbat, ik houd de heilige dagen, dat alles, dus ik ben in orde. Ik ben door andere 
mensen op een dwaalspoor gebracht; ik hoef het echte Filadelfische werk eigenlijk niet te 
ondersteunen. We zullen naar buiten gaan en een soort werk ondersteunen, of misschien een 
beetje werk, of zelfs helemaal geen werk als u volledig onafhankelijk wilt zijn. 

Maar Jezus zegt: "En u weet niet dat u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent." In 
vers 19 zegt Jezus: "Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik. Wees dan ijverig en bekeer u." 
Hij bedoelt uzelf te onderzoeken en te veranderen. 



Voor de Dagen der Ongezuurde Broden zullen verschillende mensen beginnen hun huis te 
ontgisten. Toen mijn vrouw Joyce en ik voor het eerst trouwden, begonnen we een paar maanden 
van tevoren. En daar was niets mis mee, maar alleen fysiek ontgisten is zeker niet genoeg. 
Geestelijk ontgisten is wat we nodig hebben. U heeft waarschijnlijk gedacht: "Goed, ik probeer 
de Tien Geboden te onderhouden, ik probeer de heilige dagen te houden, ik geef tienden, ik heb 
geen tatoeages, ik volg geen astrologie of allerlei andere dingen," en dat is goed. We hopen dat u 
alles doet wat een christen wordt verteld te doen. 

U denkt misschien ook dat ik al lang christen ben, misschien denkt u niet dat u zonden heeft of 
misschien zijn ze u niet duidelijk, maar er kunnen dingen zijn die u echt niet begrijpt. Klaagt u 
bijvoorbeeld? Wat? 

Laten we naar het boek Klaagliederen, hoofdstuk 3 gaan. Beginnend bij vers 31. 

"Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Want ook al bedroeft Hij, toch ontfermt Hij Zich naar 
de veelheid van Zijn goedertierenheid. Want Hij kwelt niet van harte, en bedroeft de 
mensenkinderen niet." 

God wil niet dat we worden gekweld, maar het gebeurt; en u vindt een van de redenen waarom 
het misschien niet leuk. Laten we naar vers 39 gaan: "Waarom zou een levend mens klagen, een 
man vanwege zijn zonde? Laten wij onze wegen onderzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot 
de HEERE." Het Oude Testament leert dat u niet moet klagen over wat u doormaakt. In wezen 
wordt u gestraft voor uw zonden. Nu zijn er soms klachten die niet het gevolg zijn van iets wat u 
direct hebt gedaan. Het zijn de zonden van anderen, en het heeft u beïnvloed, maar er is iets wat 
u ervan moet leren. Misschien heeft u een soort zonde begaan en heeft u er geen directe straf 
voor ontvangen, maar God heeft in Zijn wijsheid geconcludeerd dat de manier waarop iemand 
anders u zal beïnvloeden u voor uw zonden zal straffen. 

Merk op dat er staat waarom zou een levend mens klagen voor de straf van zijn zonde, laten we 
onze wegen onderzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Heer. Dus wat Klaagliederen zegt 
is uzelf te onderzoeken, dichter bij God te komen, en u zult minder klachten hebben. 

Heeft u nu het geloof om God te geloven en uzelf werkelijk te onderzoeken? Veel mensen 
hebben echt geen geloof. Ze denken dat alle problemen die zich voordoen niets te maken hebben 
met wat ze hebben gedaan en niet direct gerelateerd zijn aan hun zonden. Dat is niet het geval. 
God staat bepaalde dingen toe te gebeuren en als we onszelf onderzoeken en dichter bij Hem 
komen, zullen bepaalde problemen oplossen, hetzij in dit tijdperk, hetzij in het komende. 

Laten we naar het Nieuwe Testament gaan, Eerste Petrus hoofdstuk 4, beginnend bij vers 17. 

"Want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het bij ons begint, wat zal 
het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige 
nauwelijks behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten dan ook 
zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem als getrouwe Schepper toevertrouwen, 
terwijl zij het goede doen." 



Dus als christenen worden we geconfronteerd met meer corrigerende oordelen dan anderen die 
nu geen christenen zijn. Dit lijkt overeen te komen met iets wat de apostel Paulus schreef in 
Eerste Korintiërs 15:19. Hij zei: "Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd 
hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen." Maar in vers 28 van Romeinen 8 
was Paulus geïnspireerd om te schrijven: "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle 
dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen 
zijn." 

Nu waarschuwde Judas vers 16 voor degenen die klagers of ontevredenen waren, die wandelden 
overeenkomstig hun eigen begeerten. Dit was in wezen een verwijzing naar degenen die deden 
alsof ze echte christenen waren. Degenen die opzettelijk moeilijk zijn of dingen moeilijk 
proberen te maken. Ik wil naar iets anders gaan dat de apostel Paulus schreef. Dit staat in Eerste 
Korintiërs. Waarom gaat u daar niet heen? Beginnend bij hoofdstuk 10, vers 1. 

"Want ik wil niet, broeders, dat u er onwetend van bent dat onze vaders allen onder de wolk 
waren en allen door de zee zijn gegaan. Allen zijn in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee." 
Dit heeft betrekking op de kinderen Israëls die allemaal door de Rode Zee trokken in het boek 
Exodus. "Allen hebben hetzelfde geestelijke voedsel gegeten, en allen hebben hetzelfde 
geestelijke drinken gedronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die 
rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen behagen geschept." We hopen dat 
God behagen in u schept. "Want zij werden neergeveld in de woestijn. 

Deze dingen nu zijn voorbeelden voor ons geworden, opdat wij geen begeerte naar het kwade 
zouden hebben, zoals zij die hadden. En word geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen 
waren; zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en stond op om te 
spelen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen hoererij pleegden, en er 
vielen op één dag drieëntwintigduizend. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook 
sommigen van hen Hem verzochten, en zij door de slangen omgebracht werden. En mop ook 
niet, zoals ook sommigen van hen mopten, en zij door de verderver omgebracht werden." Dus u 
moet niet klagen zoals zij klaagden. "Nu zijn al deze dingen hun overkomen als voorbeelden, en 
ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op wie het einde van de eeuwen gekomen is." Dus 
hij zegt dat het Oude Testament voor christenen geschreven is, op wie het einde van de eeuwen 
is gekomen. Dan is zijn volgende uitspraak: "Daarom, wie denkt dat hij staat, moet oppassen dat 
hij niet valt." 

Hij zegt dat dit voorbeelden zijn, u moet voorzichtig zijn. Die mensen dachten dat ze Gods volk 
waren. Ze klaagden en God had geen behagen in hen. Vele soorten klachten wijzen op een 
gebrek aan geloof. Laten we naar het boek Job, hoofdstuk 2 gaan. Beginnend bij vers 7. 

"En de satan ging weg van voor het aangezicht van de HEERE en sloeg Job met boze zweren 
van zijn voetzool tot aan zijn kruin." Nu zou dat gewoon verschrikkelijk zijn. "En hij nam een 
potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Toen zei zijn vrouw tegen 
hem: Houdt u nog steeds vast aan uw oprechtheid? Zeg God vaarwel en sterf! Maar hij zei tegen 
haar: U spreekt zoals een dwaas spreekt. Zouden wij het goede van God ontvangen en zouden we 
het kwade niet ontvangen?" Dus we accepteren Gods zegeningen, we zouden ook de correcties 
moeten accepteren. "In dit alles zondigde Job niet met zijn lippen." 



Dat was het Oude Testament. Laten we naar het Nieuwe Testament gaan, het boek Matteüs. In 
Matteüs hoofdstuk 12 spreekt Jezus over wat we zeggen, de zonden van onze lippen. Matteüs 12, 
beginnend bij vers 35: "Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen naar buiten, en 
een slecht mens brengt uit zijn slechte schat slechte dingen naar buiten. Maar Ik zeg u dat de 
mensen van elk nutteloos woord dat zij gesproken hebben, rekenschap zullen geven op de dag 
van het oordeel. Want uit uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en uit uw woorden 
zult u veroordeeld worden." Elk nutteloos woord zei Jezus. Voor christenen betekent dat we in 
dit tijdperk een oordeel hebben. 

Laten we nu naar iets gaan dat de apostel Paulus schreef in Efeziërs hoofdstuk 4. We gaan naar 
vers 26. 

Paulus schreef: "Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en 
geef de duivel geen gelegenheid. Wie stal, laat hij niet meer stelen; maar laat hij liever zwoegen 
en met zijn handen werken wat goed is, opdat hij iets te geven heeft aan wie gebrek heeft." U 
mag niet stelen, maar u moet ook productief zijn en geven aan wie het nodig heeft. "Laat er geen 
vuil woord uit uw mond komen, maar alleen wat goed is om te zeggen, naar gelang iemand het 
nodig heeft, opdat het genade schenkt aan hen die het horen." 

Hetzelfde principe geldt voor wat u zou kunnen schrijven, of in moderne tijden, wat u zou 
kunnen sms'en. Ja, de woorden die u sms't mogen niet corrupt zijn. Dit moet zijn wat nodig is 
voor opbouw of welk ander doel dan ook, om genade te schenken aan de toehoorders. 

Laten we naar Matteüs 6 gaan. Ik zei dit eerder, maar slechts een deel van één vers, maar we 
beginnen bij vers 25 en lezen daar veel verzen. Matteüs 6:25. 

"Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook 
niet over uw lichaam, over wat u aantrekken zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het 
lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet en 
verzamelen niet in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader ze. Bent u niet veel meer waard dan 
zij? En wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 

En waarom bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies op het veld, hoe zij groeien. Zij 
werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed was 
als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven 
gegooid wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen? 

Wees dan niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: 
Waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen zijn de heidenen op zoek. Uw 
hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van 
God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet 
bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen last." 

Ja, u kunt problemen hebben. Probeer niet bezorgd te zijn en niet te klagen. In Johannes 16:33, u 
hoeft er niet heen te gaan, zei Jezus: "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede 



hebt. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld 
overwonnen." Heeft u goede moed? 

Laten we naar Eerste Tessalonicenzen 4, vers 15 gaan. 

"Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de 
komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet voor zullen gaan. Want de Heer Zelf zal met een 
geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de 
doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, 
samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. 
En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden." Vind troost in 
Gods woord. 

We weten dat de apostel Paulus en de mensen om hem heen in zijn tijd nu niet meer leven. Ze 
zijn dood. Maar we hebben in de eenentwintigste eeuw de kans om te behoren tot degenen die in 
leven zullen zijn en veranderd zullen worden wanneer Jezus komt. U denkt misschien dat Jezus 
nog een tijdje niet komt. Laten we naar Filippenzen 4 gaan en laat me hier zeggen dat Jezus niet 
voor 2032 terug zal keren. Hij komt de komende jaren hoe dan ook niet, dus wat kunnen we 
intussen nog meer doen of wat moeten we doen? 

Filippenzen 4:8: "Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerlijk is, alles wat rechtvaardig 
is, alles wat rein is, alles wat lieflijk is, alles wat welluidend is; als er enige deugd is en als er 
enige lof is, bedenkt dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe 
dat; en de God van de vrede zal met u zijn." 

Ontgisten. Een van de dingen om u voor te bereiden op het Pascha is het ontgisten. Symbolisch 
staat zuurdesem voor huichelarij en zonde. Een van de manieren waarop u kunt laten zien dat u 
op dit moment berouw heeft en bereid bent dingen op Gods manier te doen, is het 
ontgistingsproces. Het is geen natuurlijk iets dat mensen echt doen. De Bijbel zegt dat we geen 
zuurdesem in onze huizen mogen hebben tijdens de zeven dagen der ongezuurde broden. 

Ik zal dit lezen uit Exodus 12:19. U hoeft er niet heen te gaan. Het zegt: "Zeven dagen lang mag 
er in uw huizen geen zuurdesem gevonden worden, want ieder die iets gezuurds eet, die persoon 
zal worden afgesneden van de gemeenschap van Israël, of het nu een vreemdeling is of in het 
land geboren." Niet alleen de kinderen Israëls deden dit, maar de vroege christenen hielden ook 
dezelfde tijd in acht. 

Ik zal iets lezen van Polycrates van Efeze, die de leider was van de Kerk van God die het Pascha 
op de veertiende hield. Hij zei in zijn brief aan de bisschop van Rome van die tijd, die het niet 
wilde doen: "En ook ik, Polycrates, de geringste van u allen, doe volgens de overlevering van 
mijn verwanten, van wie ik er sommige van nabij heb gevolgd. Want zeven van mijn verwanten 
waren bisschoppen; en ik ben de achtste. En mijn verwanten hielden altijd de dag in acht waarop 
het volk het zuurdesem verwijderde." 

Een manier waarop we onszelf in deze tijd van het jaar onderzoeken is door te stoppen en ons 
huis en voertuigen te ontgisten. Dit zorgt ervoor dat we stoppen en overwegen dat net zoals 



zuurdesem overal om ons heen is, dat ook zonde is. En net zoals zuurdesem ijver vereist om te 
verwijderen, zo ook zonde. Het laat ons ook zien dat omdat we zuurdesem kunnen vinden op 
plaatsen waarvan we dachten dat ze het niet konden hebben, we zonden kunnen hebben op 
plaatsen waarvan we denken dat ze onmogelijk zijn. 

Laten we even over zuurdesem praten. Gezuurde artikelen zijn dingen die de neiging hebben gist 
of baking soda te bevatten. Zuurdesem maakt dingen op, maakt ze groter. Gezuurd brood, 
bijvoorbeeld, brokkelt af. Dus u denkt misschien dat u van zuurdesem af bent gekomen, maar het 
zal overal in uw voertuig of huis terechtkomen. 

Decennia geleden hadden mijn vrouw Joyce en ik grondig ontgist en dachten we dat we alle 
zuurdesem hadden verwijderd. We hadden alle lades opengemaakt en overal en alles bekeken. 
Om de een of andere reden was er in een van de kamers van onze zoon, een kamer die we al 
hadden ontgist, een klein pakje. Ik weet niet meer of het een soort koekje was of een klein cakeje 
of iets dergelijks. Ik weet het niet meer precies. We konden niet geloven dat het er was. We 
dachten dat we alles hadden verwijderd. Zuurdesem is een symbool van zonde. Soms komt 
zonde binnen op manieren waar we niet zeker over zijn hoe. Het gebeurt gewoon. 

Nog iets wat ik moet opmerken is dat we het zuurdesem niet ergens anders neerzetten en het na 
de dagen der ongezuurde broden terugbrengen. Wat ik bedoel is dat we ons oude zuurdesem niet 
bewaren en het dan terugkrijgen. We willen onze oude zonden kwijtraken. 

Ik zal iets lezen uit Romeinen 8:5. 

De apostel Paulus schreef: "Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees; 
maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het bedenken van het vlees is de 
dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is 
vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat 
ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen." 

Waarom noem ik dit hier? Omdat ik eerder noemde dat sommige mensen veel tijd besteden aan 
het concentreren op het fysiek ontgisten en niet genoeg tijd doorbrengen met kijken naar hun 
eigen leven. Iets wat ik persoonlijk doe, en denk dat iedereen die ontgist zou moeten doen, is dat 
u terwijl u ontgist ook nadenkt over uw eigen zonden. Vooral wanneer we op plaatsen fysiek 
zuurdesem vinden die we niet verwachtten. Zonde in uw leven is hetzelfde. Hopelijk brengt dat u 
ertoe correct te denken en de juiste focus te hebben. 

Als u nu nog steeds in Romeinen 8 bent, laten we naar vers 9 gaan. 

"Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, als de Geest van God werkelijk in u woont. 
Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. En als Christus in u is, 
dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de Geest is leven vanwege de 
gerechtigheid. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, zal 
Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door 
Zijn Geest, Die in u woont." 



Betekent dit nu dat we niet zouden moeten ontgisten? Nee, dat moeten we nog steeds. Laten we 
ook naar Matteüs hoofdstuk 23 gaan voor een paar woorden van Jezus. Matteüs 23, beginnend 
bij vers 23. 

"Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en 
de komijn, en u laat na wat zwaarder weegt in de wet: het recht, de barmhartigheid en het geloof. 
Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Blinde gidsen, die de mug uitzift maar de kameel 
doorslikt!" Dit is een zorg die we hebben tijdens de Dagen der Ongezuurde Broden. We willen 
dat u natuurlijk het zuurdesem verwijdert, maar ook uzelf onderzoekt. 

"Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u maakt de buitenkant van de 
drinkbeker en de schotel schoon, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Blinde 
Farizeeën, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, opdat ook de buitenkant 
ervan rein wordt. 

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u lijkt op gewitte graven, die er van 
buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn met doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo 
ziet u er ook van buiten bij de mensen wel rechtvaardig uit, maar van binnen bent u vol 
huichelarij en wetteloosheid." 

We moeten het fysieke doen, maar concentreer u niet alleen op het zuurdesem om voor uzelf van 
buiten rechtvaardig te zijn. Verwaarloos het grotere plaatje niet. De Farizeeën deden het fysieke, 
maar verwaarloosden het grotere plaatje. Ze deden veel voor de schijn. We imiteren hen niet, we 
imiteren Christus en doen het fysieke en geestelijke zoals Jezus ook deed. Hoewel Jezus niet 
zondigde, hebben wij dat wel. We moeten ons bekeren. 

Deze tijd van het jaar moet ons overtuigen om meer tijd te besteden aan dit doen. We moeten 
gehoor geven aan de vermaningen van de apostel Paulus en onszelf onderzoeken. Ik noemde dat 
Klaagliederen in wezen hetzelfde zei, en andere delen van de Bijbel ook. 

Sommige mensen raken in de war over zuurdesem, dus laten we het hebben over de fysieke 
aspecten van zuurdesem. Ik zal enkele rijsmiddelen noemen. Dit is een gedeeltelijke lijst: Actief 
Droogmiddel Ammoniumcarbonaat — ook bekend als "Hartshorn" Ammoniumbiarbonaat 
Bakkersammoniak Bakkersgist Bakpoeder Natriumbicarbonaat Natriumbicarbonaat 
Dikaliumcarbonaat Kaliumbiarbonaat — ook bekend als "Potas" of "Pearlash" Kaliumcarbonaat 
Natriumaluminiumfosfaat Natriumbicarbonaat Zuurdesemstarter U kunt sommige van deze 
dingen zien vermeld op etiketten wanneer u ontgist. In moderne tijden hebben veel verpakte 
voedingsmiddelen ingrediënten vermeld. 

Hier zijn een paar dingen die geen rijsmiddelen zijn, en dat is belangrijk zodat u geen dingen 
weggooit die u niet hoeft weg te gooien. Autolyzed Yeast Brouwersgist Maïzena Eiwitten 
Polysorbaat 60 Kaliumbitartraat (Room of Tartar) Sorbitanmonostearaat Tartraatpoeder Torula 
Gist Gistextract In 1982 in een preek van de oude Worldwide Church of God getiteld "Pascha-
onderzoek", ging Herbert Armstrong door een aantal dingen en zei: "Kijk, broeders, u moet u 
bekeren en gedoopt zijn. U hoeft zich geen zorgen te maken over uw vroegere zonden." Veel 
mensen doen dat nog steeds, maar hij zei dat u er beter op kunt letten of u in de toekomst nog 



zondigt. Want als u dat doet, zegt hij, brengt u de straf terug over uzichzelf. Bent u doorgegaan 
met zondigen? En uiteraard moet u zich bekeren. 

Hij haalde Handelingen 2:38 aan over bekering en doop. Toen zei hij dat sommigen van richting 
veranderd zijn. Er is geen belofte in de Bijbel dat u de Heilige Geest ontvangt tenzij u zich hebt 
bekeerd en gedoopt. Toen zei hij dat sommigen van u niet veranderen. U bent nog steeds 
hetzelfde. U heeft een bepaalde leer of bepaalde instructies geaccepteerd die u heeft gehoord. U 
zegt dat u goed wilt zijn en u denkt dat dit waar is en dat goed is, dus ik accepteer het gewoon in 
plaats van te veranderen. Dat is verkeerd. Het zal u niet redden en u de Heilige Geest niet geven. 

Om u te bekeren, moet u zich bekeren, veranderen. Toegeven dat u het fout had, dat u verkeerd 
heeft geleefd, en dat veranderen. Dat is wat we moeten doen en dat is wat christenen moeten 
doen. 

Er is een voorbeeld in de Bijbel over Simon de tovenaar. Het staat in Handelingen, hoofdstuk 8. 
Ik zal het gedeelte niet lezen, maar in wezen hoorde hij mensen prediken, hij werd gedoopt, maar 
hij bekeerde zich eigenlijk niet. Historisch gezien geloven mensen dat hij degene was die een 
afvallige beweging startte die uiteindelijk invloed had op wat we nu het gangbare christendom 
noemen, of hoe ze zichzelf noemen. Simon de tovenaar had zich niet bekeerd, ook al zei hij dat 
hij geloofde en gedoopt was. En u? U moet u bekeren van uw oude manier van leven of van alles 
wat in strijd is met Gods manier van leven. 

Paulus zei dat hij zwak was, maar hij vertelde ons onszelf te onderzoeken. We moeten onszelf 
onderzoeken. Een van de redenen waarom we het Pascha slechts eenmaal per jaar nemen, en niet 
elke dag zoals bij een katholieke mis, of elke week of elke maand of elk kwartaal zoals bepaalde 
protestantse groepen of Adventisten of wat dan ook, is omdat God wil dat we extra tijd besteden 
aan het onderzoeken van onszelf en naar onszelf kijken. 

U zegt dat u elke dag naar uzelf kijkt. Nou, het wordt een beetje routinematig. Dus het doorlopen 
van het ontgistingsproces verandert onze fysieke routine enigszins. En degenen die de 
gemeenschap nemen, wat het Pascha moet zijn, dagelijks ontgisten waarschijnlijk hun huizen 
niet elke dag. Ze houden de Dagen der Ongezuurde Broden en die dingen niet in acht. God heeft 
deze jaarlijkse instructies en jaarlijkse herinneringen voor ons om te stoppen, te pauzeren, ons 
leven anders te bekijken, zodat we beter kunnen worden. 

We moeten verder gaan naar volmaaktheid. We moeten groeien in de genade en kennis van onze 
Heer en Verlosser Jezus Christus. Onderzoek uzelf werkelijk en waarachtig voor het Pascha dit 
jaar, en als u dit in latere jaren bekijkt, voor het volgende Pascha. Onderzoek uzelf voor het 
Pascha. Dit is een van de redenen waarom God een jaarlijks plan heeft. Ik wil dat u uzelf anders 
bekijkt dan u de rest van het jaar doet, groeit, beweegt naar volmaaktheid en overwint omdat dat 
is wat de Bijbel zegt dat christenen zouden moeten doen. We moeten dit allemaal doen. Dit is Dr. 
Bob Theil voor de Voortgaande Kerk van God. 
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